
Verslag 4e kampeerweekend Paluda september 2023  

Eindelijk Paluda, heel veel 
over gehoord van Bram en 
vooral Rina …  
Klein en gezellig en zoals 
begrepen, ze hadden hard 
gewerkt aan ‘t nieuwe 
clubhuis, voor ons …  
En dat zag je ook ‘t was mooi, 
maar helaas voor hun …  
We hebben er geen gebruik 
van gemaakt, ‘t was te warm 
…  

 
We begonnen de eerste avond met patat en evt. kroket of wat je wilde, die je kon 
bestellen en keurig verzorgd was door Corrie en Hans van Paluda   
 
In de avond, was er nog een gastechtpaar die op de gitaar van Rineke heerlijk 
kon spelen en de vrouw zong erbij ….was leuk van hun …  

Gelukkig konden we zaterdag en zondag lekker afkoelen tijdens de mooie fiets 
tochten die Bram en Rina hadden uitgezet …  

Met op zaterdag een bezoek aan een zeer 
apart museum, waar je zelfs appels     en 
peren     voor 50 cent de kilo kon kopen … 
 
Dus gevulde fietstassen en verder … op ‘t ijs 
aan, sommige gewoon een sorbet …  
 
Er waren veel opmerkelijke dingen ….  
Hieronder een paar die erg opvielen ….  
 
Onze koudbloedige Wim die de warmte 
alsmaar ontweek en in de schaduw zat op de  
Jeu de Boules baan,  
 
Dat Wim en Corrie aan een tafeltje saampjes heel romantisch aten, 
 
Dat er zeer gezond ontbeten werd, ( fruit, yoghurt etc. ) 
 
Dat Nol ondeugend dat hij ook is, onze tafel en stoelen vast had gezet met zijn 
stroomkabel,  
 
Er veel versierd werd, ( lampions, die af en toe een klap moesten hebben ) 



 
En niet te vergeten de vlaggetjes … 
 
Er werden 2 verjaardagen gevierd met uiteraard 
gebak … 
Eerst ( donderdagavond ) die van Wil ( 70 jaren 
jong ) en ( zaterdagochtend ) die van onze Corrie 
( 76 jaren jong ) zij kreeg een hoedje van papier 
omdat zij echt die dag jarig was … 
 
Enfin ‘t was een heerlijk weekend, met 
gemiddelde temperatuur van 31 graden, heel veel 
plezier en vooral veel zoetigheid … 
 
Joke : speculaas  
Cor. : gemberkoeken boter   
Wil : vlaai   
Rina : gevulde koek   
Paula: bastogne koek   
Nol : chocodubbel koeken   
Anne : krakelingen 
 
En natuurlijk tussen de fietstochten door, drop van Rina 
 
Het was een gezellig en vooral een lui en zoet weekend, met dank aan Bram en 
Rina voor de prima organisatie ! 
 
Op naar het  jubileum jaar ……………  
 
Groet Peter en Carolien   
  


