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Op donderdagmiddag 8 juni waren alle aangemelde 
leden op tijd aanwezig om samen aan een 
‘welkomstborrel’ te beginnen, maar de sterke wind en 
zonkracht zorgde ervoor dat de aanvangstijd eerst werd 
verplaatst van 16.00 uur naar 17.00 uur en even later 
naar een onbekend tijdstip. Kortom de welkomstborrel 
kwam te vervallen, de deelnemers kozen   
ervoor om deze in ‘eigen stee’ te nuttigen.  

Op vrijdag ging iedereen zijn eigen weg. Iedereen was druk met het doen van 
boodschappen in Skagen of het bezoeken van omliggende dorpjes. Het weer was ook 
erg winderig maar zonnig, de waarschuwing ‘tijdig insmeren’ werd dan ook  regelmatig 
geuit. De officiële opening, die traditioneel om 16.00 uur plaatsvindt, waaide ook door 
naar 17.00 uur maar dat gaf voorzitter Rien een uurtje meer de tijd om zijn 
openingstoespraak nog beter voor te bereiden. Na een hartelijk welkom werden de 
leden die voor dit tweede treffen helaas verhinderd waren benoemd (Hans en Gerti, 
Jan en Ine en Emiel), zij zijn node gemist.  

Na Rien’s emotionele en diepgaande openingswoorden (nog even aangevuld en 
gesouffleerd door een voorzitter in ruste om vooral geen ‘verslaglegger’ te  vergeten) 
werd het weekend officieel geopend en namen Corrie en Wim de leiding over. Zij 
hadden kosten noch moeite bespaard om dit weekend te mogen en  kunnen 
organiseren. Hun inspanning werd beloond met prachtig mooi weer wat niemand 
verwacht had. Na twee tipjes van de sluiers voor zaterdag en zondag  opgelicht te 
hebben, gaf Rien het startschot om het glas te heffen op een leuk en gezellig 
weekend.  

Traditioneel volgde een soort wedstrijd wie in staat 
was om de meeste hapjes aan de aanwezigen voor 
te schotelen. Schaal voor schaal kwam voorbij en 
allemaal erg lekker zodat je eigenlijk je maaltijd 
voort die avond kon overslaan want de nodige  
calorieën kreeg je middels deze traktaties wel  
binnen. Wie deze dag de wedstrijd  gewonnen had 
werd niet duidelijk.    

In de avonduren werden er in ‘de Pinkenstal’ de nodige spelletjes gespeeld en  vertrok 
iedereen tevreden naar zijn of haar stede.   

  



Op zaterdagmorgen alarmeerde mijn telefoon mij al om 08.06 uur  
met een prettig bericht van Tilly dat er een stroopwafel beschikbaar  
was voor bij de koffie. Nu is dit een van de lekkerste traktaties die ik  
mij bij koffie of thee kan bedenken dus ging ik om 10.00 uur vol  
verwachting met tafel en stoelen op weg naar de ‘koffiebreak’ bij   
Wim en Corrie. Maar wat schetste mijn verbazing; er kwam helemaal 
geen stroopwafel voorbij ………… teleurstelling alom, was ik daar zo vroeg al 
voor   wakker gemaakt ………  

In plaats van de stroopwafel trakteerde Paula op een ‘Portugees gebakje’ ter ere van 
de 80-ste verjaardag van Joop. Ook lekker, maar in geen verhouding tot de 
verwachting die ik al vanaf de vroege uren had…… Waarom deze traktatie had 
plaatsgemaakt voor die van Tilly werd mij niet duidelijk………….  

Wim en Corry vertelden ons meer over het  
programma voor vandaag: met de fiets naar Den  
Helder waar we een bezoek gingen brengen aan  
Fort Kijkduin waar Napoleon Bonaparte, de  
beroemde Franse keizer, ons geheimen en  
ondergrondse tunnels heeft nagelaten. Hij bezocht 
Den Helder in 1811 en gaf opdracht tot de bouw  
van een reeks verdedigingswerken om de stad te 
beschermen tegen invallen. De Stelling Den Helder 
werd aangelegd, hier is Fort Kijkduin een onderdeel van. Onder leiding van een gids 
werd dit fort bezocht en gaf de gids ons de geheimen van Napoleon prijs. Hij zorgde er 
ook voor dat je je aandacht bij zijn verhaal hield, anders werd je wel even bij de les 
geroepen.   

 

Zijn verhaal versierde hij ook nog met wat toneelspel om je o.a. te verduidelijken hoe 
een kanon geladen werd. Wat gebeurde er als je de pompstok vergat uit de loop te 
halen als je een kogel af wilde vuren…….. of een gloeiend hete kogel in de loop liet 
zakken terwijl er al kruid in de loop zat……..   

Kortom: in die tijd voor kanonnier spelen was een gevaarlijk klusje. Na ongeveer 1,5 
uur namen we afscheid van de gids en fietsten we terug naar de camping.   



Het Yahtzee voor slechtzienden werd deze dagen regelmatig onder  
de bezielende leiding van Peter gespeeld.   

Rond 17.00 uur werd het glas weer geheven en startte de wedstrijd  
met traktaties en hapjes weer. Paula deed een gooi naar de 1e 
plaats  en vervaardigde er zoveel dat andere leden de door hun  

meegebrachte hapjes maar weer meenamen.   

De hapjes werden gevolgd door de vervaardiging van 
etenswaren die op de eigen gasbranders klaargemaakt 
werd, de zgn barbeque.   

Na het avonddiner vertrok iedereen naar zijn eigen 
stekkie en werden er geen gezamenlijke activiteiten 
meer ondernomen.  

  

Vol verwachting ging ik op zondagmorgen naar de koffiebreak, de smaak van een 
lekkere stroopwafel had ik al in mijn mond. Eerst kwamen er andere traktaties voorbij, 
maar ….……...  daarna mocht ik van de heerlijke stroopwafels genieten, mmmmm 
eindelijk.  

Na de koffie vertrokken we naar het strand Groote Keeten 
waar ook een stuk was waar je streeploos bruin kon 
worden.  
Hier organiseerden Wim en Corrie verschillende activiteiten.  
Wil vertelt hierover het volgende:  

  
Na een voor sommigen klein stukje lopen en voor anderen een heeeel eind door het 
deels mulle zand, kwamen we aan bij het naturistengedeelte. De handdoeken werden 
uitgespreid en er kon een heerlijk verfrissende duik in de zee genomen worden. Voor 
een aantal een korte duik vanwege de aanwezige kwalletjes. Nauwelijks opgedroogd 
kwamen Wim en Corry met een verrassing. De hele winter zijn zij druk aan het 
knutselen geweest en hadden voor alle stellen een vlieger   gemaakt. Helemaal 
compleet met touw en staart. En al snel zag je de mannen rennen om de vliegers op te 
laten. Helaas stonden de duinen in de weg voor de wind, maar toch lukte het 
sommigen om de vlieger omhoog te krijgen.   

 



Ook was er nog een ingenieus werpspel gemaakt van haringen en hoepeltjes van   
wilgentakken. De puntentelling verliep enigszins chaotisch, maar dat mocht de pret 
niet drukken. Zodoende kwam er van luieren op je handdoekje niets terecht, maar dit 
was eigenlijk veel leuker. Moegespeeld fietsten we weer terug naar de camping waar 
iedereen dan toch nog even kon relaxen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het happy hour met de nodige hapjes volgde  weer om 17.00 uur. Toen zagen de 
leden die voor ons ook iets lekkers hadden  meegenomen hun kans schoon om dit uit 
te delen. Het wedstrijdelement  was blijkbaar  voorbij.  

Voor dit happy hour waren ook de beheerders  van de camping uitgenodigd.   
Voorzitter Rien sprak waarderende woorden voor de organisatie uit en bedankje  
zowel de beheerders als Wim en Corry voor hun inspanning om van dit weekend een 
succes te maken.    

De traditie om als afsluiting gezamenlijk  
pannenkoeken te bakken werd daarna  
opgestart en er kwam een rijke variatie aan 
exemplaren voorbij.   

Vrij snel na deze pannenkoeken zijn wij naar 
huis vertrokken en kijken wij terug op een  
winderig en zonnig weekend waarin we weer veel van elkaar, de excursies en alle 
andere geneugten genoten hebben.   

Corry, Peter en Nol bedank ik nog even extra voor hun ’taxi-en sjouwklussen’,  mede 
door hun inspanning is dit weekend ook voor ons prettig verlopen.   

Walter.  

  

                

                

                

                

                

                

                

                


