
Verslag 1e WEEKEND NATOUR 2023 van 27 april t/m 30 april bij NOM 
AAMSVEEN 
 
VOORAFGAAND Nadat via de app een afbeelding van een 
wijzende vinger geplaatst werd met de vraag wie heeft hem?  
Kwamen de volgende reacties: 
?, ander soort vinger, heb jij hem? Bij de ALV was ie er nog, 
tsja, ja goed plan, kwartje is gevallen, toen maar aangegeven waar hij was, dit 
werd bevestigd. Pffff….Betrof onze aanwijsvinger met NATOUR. 
 
Voor velen een eerste keer van weer kamperen in 2023.  Het voorjaar was nat 
en had koude nachten. Ook dit weekend was de voorspelling winterweer. Houd 
rekening met kou. De witte berijpte grasmat in de morgen bevestigde dit.  Maar 
ons lijf snakt naar een zonnetje. 
Benieuwd of er wat van komt? 
 
Vanaf dinsdag de 25e tot en met vrijdag arriveerden we. 
In Aamsveen hebben ze het goed voor elkaar. We werden allemaal hartelijk 
ontvangen door een gastvrouw.  
Een sleutel van de poort, een plaatje voor in de auto, regels voor het verblijf en 
een WIFI-code (met mededeling dat de wifi goed was) 
We hadden 10 Amp. Stroom tot onze beschikking wat goed uitkwam i.v.m. 
eventueel gebruik van een kacheltje. 
Peter heeft een appgroep Aamsveen aangemaakt voor de deelnemers van dit 
weekend om bijzonderheden en route te delen. 
Na er thuis druk mee bezig te zijn geweest zijn Peter en Carolien de routes van 
zaterdag en zondag dik ingepakt uit gaan proberen. Het was koud dus chapeau! 
 
Donderdag 27 april (koningsdag) gingen we ieder overdag ons gang en……we 
hadden geluk donderdag om 16.00 uur konden we in het zonnetje gezamenlijk 
wat drinken en proosten met lekkere oranje mergpijpjes i.v.m. Bram zijn 80e 
verjaardag. Er kwam eindelijk wat wit bloot van onder het winterdek. De avond 
(koningsdag) was er in de boerderij een oranjeavond die gezellig was. 
Emiel arriveerde op de fiets en sliep zoals gebruikelijk in een tentje, stoer hoor, 
petje af! 
 
Vrijdagmiddag 28 april werden we verrast op Yatzee. Dit werd gespeeld met 
heeeeeel groooote dobbelstenen. Twee teams,>twee potjes. De mannen hadden 
meer geluk en Emiel moest met de vrouwen tevreden zijn met een tweede 
plaats, hoewel we onze uiterste best deden. Dobbelstenen stuiterden en 
hobbelden vaak onvoorspelbaar. Heel leuk! 
Daarna de officiële opening door onze voorzitter Rien waarbij hij ons 
verwelkomde. 
Gezellig! elkaar weer te zien en wellicht de afwezigen een volgend weekend. 
Emiel was op de fiets gesprongen en verblijde ons op heerlijke verse soesjes 
omdat ook hij jarig was geweest. 



Verder kwamen er nog veel meer heerlijke hapjes voorbij waarvan volop genoten 
werd. Avondeten was eigenlijk niet meer nodig. 
Ook deze dag werd er weer met de grote dobbelstenen gespeeld. 
Gezellig allemaal! 
 
Zaterdag 29 april 2023 werden we tijdens de koffie 
door Peter bijgepraat over de plannen. 
Om 10.30 uur vertrokken we op de fiets via mooie 
meest verkeersluwe paden en fietsten uiteindelijk 
richting Enschede om van een gratis event in 
CREATE  Underneath the wings of a butterfly dat 
van 12-01-23 tot 29-05-2023 te beleven is. 
Afgesproken was om daar gezamenlijk een lunch 
te gebruiken. 
 
Het industriële pand zag er leuk uit, was 
kleinschalig. Er was een barbier, vintage kleding, wat snuisterijen, een automaat 
waar bijv. een zonnepaneel, een robot en nog wat andere dingen voor kinderen 
verkocht werden om in elkaar te zetten, een maak mee lab voor kinderen, een 
muur met planten en veel losse planten waarbij men via een barcode de 
geschiedenis van een plant die geadopteerd was kon bekijken en tegen betaling 
die sponsoren. (Daar was al dat gesteggel over de barcodelezer nodig voor ?) 
Na aardige ontvangst en uitleg kregen we koffie of thee en konden we kiezen uit 
een aantal lunchopties t.w. Plotter, Muse, Mr.Bean, Prusa, Foodinidus. Alles zag 
er goed uit en smaakte wat mij betreft prima. Verder kregen we een klein glaasje 
smootiebowl oranje, geserveerd aan een lange tafel. 



Na de lunch gingen we in groepjes de grote ruimte in waar je met een iPad op 
nr.1. enz. moest richten en er vervolgens een video in beeld kwam. Even 
afgeleid en je was de vlinder kwijt. Dus goed opletten. Leuk de ruimte 
veranderede (van eenvoudige strepen op de muur) naar een kleurig palet met 
een vlinder die je moest volgen. Veel werk om dit geheel te bewerkstelligen. 
Op de camping terug in de kring een drankje, hapje en daarna bereidde iedereen 
wat te eten in de kring. Er kwam iets (een virus ?) langs dat Joke helaas trof.  
 
Zondag 30-04-2023 
10.30 uur gezamenlijk koffiedrinken, waarna we direct aansluitend aanschoven 
voor een brunch op Aamsveen. Deze wordt daar 1x per maand georganiseerd. 
Konden heerlijk buiten in het zonnetje zitten en werden zeer verwend met 
koffie/thee/sap, toast met gebakken ei, salade etc., courgettesoep, broodje met 
ham/kaas/ kleurrijke salade en een heerlijk toetje(vlaflip). Vrijwilligers die dit 
gerealiseerd hebben werden bedankt met een applaus, waarna wij voor 25 km. 
op de pedalen gingen wat wel nodig was na al dat eten. 
We fietsten een klein stukje door Duitsland, genoten van de ontluikende natuur. 
Stonden even stil bij een prachtige bomenlaan en gingen door Enschede. Na 
terugkomst op de camping konden we even uit de kleren. 
Het weekend werd afgesloten door de voorzitter. De gastvrouwen van (NOM) 
Aamsveen werden bedankt met een geschilderde kaart. Leuk werd gevonden 
dat ze die van 10 jaar geleden ook nog hadden staan. 
Na een drankje werd de pannenkoekenbakkerij met soms zeer creatieve 
recepten opgestart. 
De vinger gaat met ons mee voor het volgende weekend op de Groote Keijns. 
 
01-05-2023 maandagmorgen 
Op verzoek van Rina toch nog even gezamenlijk om 10.00 uur koffie. 
Een paar koppels bleven nog iets langer op deze fijne camping terwijl de rest 
naar elders of huiswaarts ging. Was gezellig! Allemaal en vooral Peter en 
Carolien bedankt voor de organisatie. Anne voor de laatste koffie en……Tot snel!  
 
N.b. De Grote dobbelstenen waren een succes……dus volgende keer weer 
mee?   
 
CORRY 



 


